
Maandbrief februari-Maart beetje APRIL Tito 

Zondag 11 februari 
Vandaag is rood. Valentijn.  

Zondag 18 februari 
Blijkbaar viel Valentijn dit jaar toch wat tegen. Er 
wordt al beslist om te scheiden. Vandaag is het 
gescheiden namiddag!! 

Zondag 25 februari 
We gaan in de bergen van destel gaan spelen. Huh maar wie is daar? 
Andere rare snuiters loeren om de hoek. Zet je beste chiro Oude bareel 
beentje maar voor. Pak je fiets mee!  

 



Zondag 3 maart 
Niet zo ver van hier is er een stad 
genaamd Gent. Blijkbaar wel de moeite. 
Tijd om die eens te gaan ontdekken. 
Kom zeker met de fiets.  

 

 

Zondag 11 maart 
Click! Click! Die staat erop! Benodigdheden voor deze Chiro namiddag? -> 
een fiets of snelle/Bastiaan zijn benen 

Zondag 15 maart 
Jullie leiding heeft zich staan uitsloven op leidings weekend om een heel 
kamp in elkaar te boksen. Nu zijn ze blijkbaar moetjes. Geen Chiro deze 
Zondag!!! 

Zondag 24 maart 
Bosspel, stevige schoenen gevraagd! 

Zondag 31 maart 
PASEN 

Zondag 7 april 
Het middelste weekend van pasennnnn dus geen Chiro  

Vrijdag 12 tot zondag 14 april 
Titoweekend!!! Hehe eindelijk het is daar. We stuurden al een mailtje naar 
jullie ouders een aantal maanden terug met de basisinfo en 
gedetailleerdere info volgt nog.  

We vertrekken vrijdagmiddag naar de weekendplaats met de trein allemaal 
tezamen en komen zondagnamiddag samen terug met de trein.  



 
 

 

Veel liefs van jullie titoleiding!!! Jens, Celine, Nathalie, Bastiaan en Merlijn 

 


